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GODEHARDUSKERK

Bisschop van Hildesheim
in de elfde eeuw.
Patraonheilige van Marrum

Westernijkerk
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Dokkum. Zogeheten 10 voor 10 klokje



Anjum, inclusief celdeur












Kollum (hier staat een klok op de begane grond)









Oosternijkerk

Bijzonder is dat er in 1945 het een en ander op de klok gezet is. Aan de buitenkant het
opschrift dat het de klok van Oosternijkerk in Oost-Dongeradeel is en aan de
binnenkant 2 namen en het jaartal 1945.












Jouswier









Oostrum









Niawier












Peasens



Nes









Hantumhuizen









Burum









Kollum






Oudste luidklok van Nederland staat in Oudega









En het eeuwenoude schandblok in kerk Oudega

Alle foto’s zijn gemaakt door Feike van der Zee uit Lioessens.






